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Meditatie zondag 5 november 2023. Psalm 43 en Spreuken 9: 1-18. 

 

Lieve mensen, ik zou jullie graag willen meenemen naar het jaar 1773, precies 250 jaar geleden. Toen 

klonken voor het eerst deze woorden: “’t Hijgend hert der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker 

naar ’t genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den 

Heer; God des levens, ach, wanneer Zal ik naad’ren voor Uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen?” … 

Psalm 42, vers 1, volgens de psalmberijming van 1773. Oubollig? Nee, integendeel. Hartstochtelijker 

kan het niet worden gezegd, ons verlangen te naderen, dichtbij te zijn, dichtbij de plek waar onze God 

is, daar waar Hij woont, thuis te komen bij Hem, met je ziel en je hart en je hele bagage. 

 Het is het verlangen van ons allemaal, toch? “Weemoed vervult mijn ziel”, gaat psalm 42 dan 

verder - ik lees nu uit de nieuwe Bijbelvertaling -, weemoed, “nu ik eraan terugdenk hoe ik eens 

meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God.“ Het lijkt een verre herinnering van de 

dichter, uit zijn kindheid, de herinnering aan een zondagmorgen op weg naar de kerk met het hele 

gezin, een voorgoed voorbij geluk van geborgenheid en verwachting. Maar de dichter weet in die 

herinnering niet te mogen blijven hangen. In het refrein van deze eerste strofe van zijn lied laat hij dat 

merken: “Wat ben je bedroefd, mijn ziel, zo onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zul je hem 

weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” In de volgende strofe wordt hij nog eens heen en weer 

geslingerd tussen hoop en somberheid. Soms voelt hij overdag hoe God hem zijn liefde laat voelen en 

klinkt ’s nachts een lied in hem op. Maar dan weer voelt hij zich verlaten en hoort hij rondom mensen 

zeggen: “Waar is hij dan, die God van je?” Zijn tweede vers eindigt met hetzelfde refrein: “Wat ben je 

bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij …”, maar koppig houdt hij zich weer voor: “Eens zal ik hem weer 

loven.” 

 Daarmee eindigt psalm 42. Maar niet het lied. Het lied gaat door. Het heeft een vervolg, een 

derde vers. Dat is psalm 43. De twee psalmen horen bij elkaar. Samen vormen ze één klacht en een 

drie verzen lang volgehouden weigering op te geven God te vinden. In psalm 43 zingt de dichter van 

zijn ervaring vastgelopen te zijn; zijn zicht op het leven is hij kwijt. Hij vraagt om licht en waarheid, om 

een weg te mogen vinden, aan te komen daar waar God woont. Hij wil dóór, en hij weet, dat het kan. 

Ergens loopt de weg die hij zoekt, zijn echte levensweg. En hij nog één maal zingt hij zijn refrein: Ja, 

mijn ziel is bedroefd en onrustig in mij, … maar eens zal Hij mij terugvinden, mijn God die mij ziet en 

redt. 

 De stemming is ‘bevindelijk’, zou je kunnen zeggen. Met de term bevindelijkheid wordt wel 

godsdienstigheid aangeduid van de “Bible belt’. Maar de religiositeit van het hart is de kern van elk 

geloof. Je hoeft er niet voor naar de Veluwe. Al leeft die oude, heel persoonlijke geloofsbeleving ook 

in de Bible belt zeker voort. In Dorsvloer vol confetti, de ook verfilmde roman van Franca Treur van 

zo’n vijftien jaar geleden, over haar jeugd op Walcheren, heeft haar oma een vertrouwelijk gesprek 

met een oude vriendin. “Heb je nog zoete ogenblikken mogen smaken [de laatste tijd]?”, vraagt ze 

haar. Zalige momenten, waarin God even tastbaar nabij lijkt, als een voorafschaduwing van nog veel 

meer, straks. Wonderlijk. Zelf heeft ze er iets van beleefd. “Ja”, zegt ze, “kun je het je voorstellen? Ik, 

de grootste der zondaren, met mijn doodvonnis al over mij uitgesproken. Ach, toen de 

schuldovernemende Borg tussen mij en de Vader ging staan. Toen ik werd vrijgesproken van schuld 

en straf.”1 (Dankzij Christus dus, de ‘schuldovernemende Borg’). Die Bible belt, is het daar echt 

allemaal hel en verdoemenis? Nee, zeker niet. Er is, of er was, ook nog iets anders, iets dat echt is en 

sterker dan elke donderpreek. Het is het zoeken, en zeker ook het vinden, van de eigen ervaring met 

God, die alle leerstelligheid achter zich laat. 

 Het blijft, voor alle christenen, een kostbare wenk: Keer in in jezelf. Volg het geweten, dat God 

daar heeft verankerd, jouw geweten. Zoek het kloppen van je hart, de stem van je ziel. De woorden 

van de psalmdichter zullen er tot leven komen.  Luister ernaar, koester die zalige ogenblikken, te meer 
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omdat ze weinig zijn. Ga ermee op weg naar een beloofd land, waar je ziel thuis zal zijn. De reis is 

korter dan je zou denken.  

In onze lage landen heeft die aansporing van de psalmen altijd velen overtuigd. Al in de 

veertiende eeuw preekte Geert Grote, de stichter van de beweging van de Broeders des Gemeenen 

Levens  in Deventer, de Moderne Devotie: dat de stem van het geweten, de eigen bevindelijke, 

ontvankelijkheid  voor Gods wil, de leerstellingen van de kerk mag overstemmen. Een boetprediker 

was hij, Geert Grote, in de goede zin van dat woord, die bij voorbeeld zag, dat het project, zoals dat in 

zijn tijd opkwam, om in Utrecht een domtoren te bouwen van zo’n honderd meter hoog, niets dan 

ijdelheid en machtsvertoon zou zijn. Zijn beweging liep al vooruit op de Reformatie, die ook, net als 

hij, een grote plaats aan het geweten inruimde, aan de bevindelijkheid van elke christen. 

 Die erkenning van de vrijheid van ieder mens om God te zoeken bleef een typische 

karaktertrek van de Nederlandse protestanten. De berijming van 1773 - ook dat mooie “’t hijgend 

hert der jacht ontkomen’- deed er in de tijd van dat nieuwe psalmboek volledig recht aan. De stille, 

vrome ziel kon zich er goed in vinden. … En toch wekte de invoering ervan hier en daar in d kerken 

hevige verontwaardiging. Ik keer even terug naar Walcheren, niet dat van Franca Treur, maar dat van 

1773. Tegen de nieuw berijmde psalmen op zich verzette men zich toen niet; men herkende zich in de 

piëtistische, vrome toon ervan. Maar de korte manier van zingen – op hele en halve noten – strak 

gezongen onder de leiding van een voorzanger, zoals de synodes het de gemeenten wilden opleggen, 

kwetste het gelovig hart en leidde tot woede. Men was gewend de psalmen zo en net zo langdurig te 

zingen als de eigen bevinding ervan het ieder ingaf, niet op hele noten, maar geheel vrij, recht uit het 

hart. De regenten en de hoog opgeleide mensen in de Walcherse steden ergerden zich er aan: “zo 

allemachtig lijzig, en met versieringen van eigen snit op elke noot, … Oneindig dralen en talmen op de 

laatste noot van elke regel, …”2 

 Maar op het Walcherse platteland beleefde men de psalmen ander, dichterbij de intense 

manier waarop ze lang geleden waren geschreven. Toen in het stadje Westkapelle de voorzanger met 

het nieuwe zingen begon, stuitte hij op verzet. Mensen begonnen te zingen nog voordat hij had 

ingezet en nadat hij was geëindigd, rekten ze de verzen naar hartenlust. De overheid van het stadje 

steunde de vernieuwing van de zang echter en dreigde allen die als de voorzanger zweeg nog niet 

uitgezongen waren, te verbannen. Maar de meerderheid van de kerkzangers gaf geen krimp en dus 

zat er voor predikant en voorzanger niets anders op dan hun vernieuwingspoging op te geven, 

voorlopig tenminste. Even later werd een van de koppigste doorzingers, Isebrand Burggraaf heette hij, 

inderdaad uit de stad verbannen; hij verhuisde naar Zoutelande. 

 Deze Burggraaf gold algemeen als een uitverkorene. Daar hoefde je niet aan te twijfelen. Er 

liepen toen meer mensen met een dergelijke reputatie rond op het eiland. En dat was niet verbazend, 

want de Schrift had het ook al over hen. Psalm 16, vers 3 was er heel duidelijk over; daar gaat het 

over de “heiligen, die op aarde zijn”. En Zacharia 2, vers 6 weet het ook; daar zegt de profeet tegen 

bepaalde personen: “die u aanraakt, raakt Gods oogappel aan”. Op Walcheren, en niet allen daar, 

herkende men wel vaker gave, vrome, maar verder gewone mensen, in wie de genade uitblonk; 

‘kinderen van God’ werden ze genoemd, Gods oogappels, heilig in de ogen van hun zusters en 

broeders. Geen wonder, dat wel honderd boeren Isebrand  Burggraaf in zijn verbanningsoord 

Zoutelande ondersteunden en in Middelburg bij de autoriteiten actie voor hem voerden. 

Begenadigde mensen zoals hij waren niet zeldzaam. Heel wat predikanten erkenden vanaf de kansel 

hun voorbeeldige vroomheid en levenswijze. Als de meest lofwaardige, maar ook meest verstandige 

manier van leven, de meest profijtelijke voor de ziel. Heel hoogdravend werd er niet over gedaan. In 

bijna alle dorpen vond je zulke mensen. 

 Men moet dit natuurlijk zien in het verband van die tijd. De achttiende eeuw is de onze niet. 

Maar ik denk, dat de vormen van religiositeit waarvan de psalmen zingen en die we tegenkwamen in 
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het Walcheren van twee-en-een-halve eeuw geleden ons nog iets te zeggen hebben, dat we ze node 

missen en meer ruimte zouden kunnen geven, ook in ons persoonlijke geloof en in onze diensten elke 

zondag. 

 Daarom is het mooi, dat het rooster van de kerk, behalve psalm 43, ook Spreuken 9 als tekst 

voor deze zondag opgeeft. Die tekst vergelijkt het persoonlijke zoeken van de ziel naar de ontmoeting 

met God, heel praktisch, met het accepteren van een uitnodiging voor een gastmaaltijd. Vrouwe 

Wijsheid is de gastvrouw. “Kom”, zegt ze, “schud al die onnozelheid nu eens van je af en ga de weg 

van het inzicht.” Praktisch inzicht, vroom inzicht: die vallen voor Vrouwe Wijsheid samen. Gezonde 

wijsheid vermeerdert de dagen van je leven. Je hebt er zelf nog het meeste voordeel van, zegt de 

spreukendichter. Mystiek, maar dagelijkse, doordeweekse mystiek, nuchtere vroomheid. De schrijvers 

van de Spreuken waren leraars, praktische mensen. De weg naar wijsheid, noem het heiligheid of 

vroomheid, was begaanbaar, leerden ze, en het reisdoel was heus niet ver. Zo mogen we ook de 

psalmen 42 en 43 lezen; ze zijn hartstochtelijk, maar niet verheven. Wat extra levenskunst, een 

schepje er bovenop, is alles wat van je wordt gevraagd.  Want als we onszelf weer eens vragen “Wat 

ben je bedroefd, mijn ziel, zó onrustig in me”, laten we dan ook het bijgeleverde antwoord van de 

psalm geven: “Eens zul je hem weer loven, je God die je ziet en redt.” 

Amen. 

 


